
Wij, MBO-studenten, 
• Verdienen het om goed betaald te worden

voor ons toekomstige werk en onze stages.
• Verdienen het om niet als 'laagopgeleid' gezien te worden.
• Verdienen het om niet gediscrimineerd te worden op onze stageplek.
• Verdienen het om naar een school te gaan die goed bereikbaar is met het OV.
• Verdienen het om bij een studentenkroeg binnen te lopen of bij een studentenvereniging 

aan te sluiten als we dat willen.

We worden opgeleid voor de belangrijkste banen die er zijn. We zijn de toekomstige 
verplegers, kappers, installateurs, ontwerpers, ICT’ers of koks. Wij helpen mensen op een 
manier waar anderen alleen maar van kunnen dromen. En daar zijn we trots op!
We zijn jongeren die willen werken voor een eerlijk loon, een goed huis en een fijn, 
betaalbaar leven.

Maar toch zit ons iets dwars. Want keer op keer merken we dat we worden gezien als 
anders. Dat mensen met een zogenaamd hogere opleiding op ons neerkijken.
Dat de politiek en media het nooit hebben over de onderwerpen die wij belangrijk vinden. Dat 
we worden uitgesloten bij verenigingen of kroegen omdat we op een mbo studeren in plaats 
van een hbo of universiteit. Daar zijn we klaar mee. Wij verdienen beter!

Daarom laten we van ons horen.
Steun onze oproep, sluit je aan!




